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Welkom in onze Eredienst.
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de dienst van 11 januari

Voorganger: Mw. Mariélle van Someren uit lJzendoorn. Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken van den Berg.
Organist: Nelleke de Kok. Koster: Wim Quint.
Ouderling van dienst: Janneke Weiman. Beeld en geluid: Martijn Hoegée.

Rondom deze dienst:

e We lezen uit de Bijbel (NBV21): Johannes 1:14-18.

e Thema Kindernevendienst: Jezus wordt gedoopt (n.a.v. Marcus 1:1-11).

e Vandaag zal onze stagiaire Mariélle van Someren — van Dijk voorgaan in de dienst. Ze heeft al een aantal diensten in
Zorgcentrum Elim gedaan. Maar dit is de eerste keer dat ze in een zondagmorgendienst voorgaat. In de dienst lezen
we Johannes 1. Een aantal mensen zal gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen. Een spannende dag voor
Mariélle. Succes toegewenst!

Collecten De collecten worden vandaag aan de uitgang gehouden. Daar staan twee doos-
jes. Uw gift in het ene doosje is bestemd voor het werk van onze diaconie, die in het tweede doosje is voor het Echteldse
kerkenwerk.

De derde collecte is voor Kerk in Actie die mede met uw bijdrage hulp wil bieden aan slachtoffers en ontheemden in Oe-
kraine. De oorlog in Oekraine heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. We zien iedere dag de trieste beelden
op tv: huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel mensen kampen met angst en verdriet. Samen met lokale
kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn
daar speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er is traumahulp. Om het gezinsinkomen
aan te kunnen vullen krijgen vrouwen steun bij het starten van een eigen bedrijfje.

De bloemen Vandaag zijn er twee boeketten.

Met het ene boeket feliciteren we Max en Marloes Smeulders — Budding, Pruimengaard 13, 4051 EL Ochten, van harte
met de geboorte van hun zoon Noah.

Het andere boeket gaat ook met onze hartelijke felicitaties naar Mike en Gabriélle Goossens — Pallada, Donjon 25, 6621 ED
Dreumel vanwege de geboorte van hun zoon Mateo.

Voor Mateo en Noah is er een boekje.

Meeleven met elkaar Mevrouw A. Nieuwhoff — de Hoop uit Ochten heeft haar derde chemokuur ge-
had. Haar adres is Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel, kamer 117.

De heer I.J. van Harten, Buitenlust 108, 4003 VE Tiel, is opgenomen in ziekenhuis Rivierenland. Er zijn nu onderzoeken om
de oorzaak van de klachten te achterhalen. Bel voor informatie of bezoek naar Kalijn van Harten, telefoon: 06-41947857.
Beiden sterkte en beterschap toegewenst!

Gespreksgroepen Op maandag 12 januari zijn er weer gespreksgroepen in de consistorie van de
kerk. De middaggroep om 14.00 uur en de avondgroep om 20.00 uur. We lezen uit het evangelie van Lucas over Johannes
de Doper. De persoon waar onze kerk naar vernoemd is. Lees hoofdstuk 3 alvast eens door.

Overleden Op dinsdag 6 januari is heel plotseling Joop Aleman overleden. Een schok voor
de naaste familie. Hoewel Joop en Ria geen lid waren van onze kerk, zal de dienst van woord en gebed in de St. Jan de
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Doperkerk plaatsvinden, dinsdag 13 januari om 14.00 uur. Daarna vindt de begrafenis plaats in lJzendoorn. Het adres van
Ria is Albatros 28, 6658 GL Beneden-Leeuwen. We wensen de naaste familie, en in het bijzonder Bart Jan, Gerda en Anna,
heel veel sterkte toe in de tijd die komt.

CandleTalk Op woensdag 14 januari is er weer CandleTalk. De jongeren zijn welkom om
18.00 uur in de pastorie van de kerk. De data voor de komende tijd zijn de woensdagen 28 januari; 11 en 25 februari.
Welkom!

MuffinMeeting Vandaag, zondag 11 januari, zijn de jongeren weer welkom voor de MuffinMee-
ting. Om 10.00 uur staat de deur van dorpshuis "De Hoge Hof" wijd open. Het thema is deze keer "Hoe gastvrij ben jij?"
Deze keer zal ook de muffinbokaal worden uitgereikt aan de beste bakker van het jaar! Welkom!

Stamppottenmaaltijd Op woensdag 21 januari is er weer een stamppottenmaaltijd in de St. Jan de Do-
perkerk. Om 18.00 uur is de tafel gedekt. Rond 19.30 uur denken we af te ronden. In verband met de organisatie is het fijn
als u zich van tevoren opgeeft. Dat kan tot uiterlijk zondag 18 januari bij één van de diakenen: Gerja (06-10367321) Jan-
Cees (06-22526397) of Jolanda (06-20603143)U bent van harte welkom.

Gebedspunt Het heftige winterweer zorgt voor veel overlast. Maar dat valt in het niet bij het
lijden van veel Oekrainers. Ondanks een koudegolf gaat Rusland gewoon door met het beschieten van energiecentrales.
Bid voor zoveel mensen in nood.

Agenda voor de komende week
e Maandag 12 januari
e Woensdag 14 januari

14.00 uur en 20.00 uur: Gespreksgroepen in de consistorie (zie ook hierboven).
18.00 uur: CandleTalk in de pastorie (zie ook hierboven).
20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters in de consistorie.
e Zondag 18 januari 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Om over na te denken

Alles heeft een begin en een eind, GOD NIET!
Alles en iedereen heeft beperkingen, GOD NIET!

Alles verandert, GOD NIET!
Wilkin v.d. Kamp.

Ons glorialied: ‘Aan u o Vader, alle glorie’.
1 Aan U, Vader, alle glorie 2 Om de Zoon U alle glorie, 3 Door de Geest U alle glorie,
Om het lichten van uw trouw, woord van eer ons toegezegd. die als lofzang in ons leeft
die met vrede uit den hoge Vleesgeworden vriend en naaste, en als nieuwe wind de aarde
onze aarde nieuw bedauwt. ons tot brood voor onderweg. eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie, U de ere, U de glorie, U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt. woord op onze tong gelegd. adem die in mensen leeft.

Ons slotlied: ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’ (Opwekking 710).

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



