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Protestantse Gemeente Echteld 
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld 

 

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld 
              06 – 29048280 

schimmel.gert@gmail.com 
www.kerkechteld.nl  

 

Datum: 4 januari 2026                                                                                                                                                 Nummer: 26-01

 

Welkom i n onze  Ered ienst .  
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen 

onder het genot van koffie of thee en een oliebol.  
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Bij de dienst van 4 januari  
Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen uit Heteren. 
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Bert de Kok. 

 
Diaken van dienst: Gerja Rensen. 
Koster: Maatje Schimmel. 
Beeld en geluid: Luc van Harten 

 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  1 Johannes 5:1 – 7 en Matteüs 4:16 en 17. 
Thema Kindernevendienst:  Hoe moet je leven (n.a.v. Spreuken 15:13-18).  
Vandaag gaan de kinderen naar het dorpshuis. Na de dienst kunnen ze daar worden opgehaald of zelfstandig naar de kerk 
terugkomen. 
 
Collecten    De collecten worden vandaag tijdens de dienst gehouden. De eerste rondgang is 
bestemd voor de diaconie, de tweede rondgang is voor het Echteldse kerkenwerk.  
De derde inzameling is voor de Stichting Bartiméus. Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind 
zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren 
hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt Bartiméus alles in het werk om mogelijk te maken dat 
mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnos-
tiek en behandeling, begeleiding en advisering door het hele land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen 
van dagbesteding. Van harte aanbevolen, zodat men daar nog iets extra’s mogelijk kan maken. 
 
De bloemen    Vandaag zijn er twee boeketten. Het ene boeket gaat met onze felicitaties naar . 
mevrouw .J. van Dijk-van Doorn, Wilglaan 112, 4005 AZ Tiel. Zij mocht enige tijd terug haar zevenentachtigste verjaardag 
vieren.  
Het andere boeket is voor mevrouw C.G. van Dieden-Gerritse, Burg. H. Houtkoperlaan 7,4041 EW, Ochten. 
Corrie, we wensen jou verder een goed herstel toe. 
 
Meeleven met elkaar   Mevrouw A. Nieuwhoff – de Hoop uit Ochten heeft de tweede chemokuur ge-
had. Ook daar heeft ze goed op gereageerd. Haar adres is Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel, kamer 117.  
Sterkte Anja! 
De heer W.M. Strörmann, Wethouder van Lentstraat 8, 4054 NA Echteld is weer thuis en kan daar verder herstellen.  
De heer I.J. van Harten, Buitenlust 108, 4003 VE Tiel, is tijdelijk opgenomen in Zorgcentrum Vrijthof in Tiel. Izaäk heeft nog 
steeds veel pijn. Zijn adres is Burgemeester Meslaan 49, 4003 CA Tiel, afdeling Meander. 
Mevrouw C.G. van Dieden-Gerritse, Burgemeester H. Houtkoperlaan 7, 4051 EW Ochten, is na de operatie weer thuis. Ze 
moet nu 6 weken heel voorzichtig doen. Niet tillen of bukken....  
Mevrouw M. van Hardeveld-van Dee, Wijenburgsestraat 13, 4054JE Echteld is de afgelopen week opnieuw opgenomen in 
het ziekenhuis in verband met vochtproblemen. Ze is ondertussen weer thuis.  
U allen sterkte en beterschap en bovenal Gods Zegen toegewenst! 
 
Overleden    Op zondag 28 december is Gijsbertje Johanna Petronella Hobé-Snoek overleden. 
Gijsje is 93 jaar geworden. De laatste jaren van haar leven woonde ze in Zorgcentrum Walstede in Tiel.  
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Er was al langere tijd sprake van een afnemende gezondheid. We zagen haar overlijden aankomen, maar wat laat ze een 
lege plek achter in de kring van familie en vrienden. Verdriet is niet aan een leeftijd gebonden.  
De dienst van woord en gebed heeft zaterdag 3 januari plaatsgevonden in de St. Jan de Doperkerk. Aansluitend is Gijsje 
begraven op de begraafplaats in Echteld. Vanmorgen wordt er rouw in de kerk gebracht door de naaste familie. We wen-
sen Dicky en Wim, Corry en Carel samen met hun kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe in de tijd die komt.  
Een in memoriam leest u in "De Kerk Roept". 
 
Gebedspunt    Het is de eerste zondag in het jaar 2026. We weten niet wat het ons brengen zal. 
Maar zullen we het in vertrouwen in Gods handen leggen? Bidden om een toekomst vol van hoop. Bidden dat God voor 
ons uit zal gaan zoals Hij eens voor het volk Israël uitging in een wolkkolom? 
 
Agenda voor de komende week  

• Zondag 11 januari   10.00 uur: Dienst. Voorganger: mevrouw Mariëlle van Someren – van Dijk uit 
      IJzendoorn. 

10.00 uur: MuffinMeeting in het dorpshuis. 
 

Om over na te denken 

Mogen in 2026 de dagen, weken, maanden gevuld zijn met liefde en met een lach. 

Dat vrede ieders deel mag zijn, voorspoed, liefde en harmonie. 
Ergens gelezen. 

 

 

We zingen na de schriftlezingen: “Een toekomst vol van hoop”. 
1 In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 

2 Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 

3 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

4 U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 

5 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

6 U bent God de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 

7 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

8 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

9 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

 
We zingen na het meditatief moment: “Wat de toekomst brengen moge”. 

1 Wat de toekomst brengen moge,  
U geleidt mij aan Uw hand.  
Moedig sla ik dus mijn ogen 
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen met mijn vragen;  
Vader, wat U doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!  
 

2 Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij Uw wegen duister,  
En ik vraag U: God, waarom?  
Eenmaal zie ik al Uw luister,  
als ik in Uw hemel kom!  
 

3 Waar de weg mij brengen moge,  
aan mijn Vaders trouwe hand  
loop ik met mijn ogen open  
naar het onbekende land. 
 

 


