Protestantse Gemeente Echteld
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Qoisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

AN
Scribaat: Kerkeland 18 — 4054 NV Echteld ‘ ’

06 — 29048280 i
schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

DE ZONDAGSBRIEF

‘ Datum: 24 & 25 december 2025 Nummer: 25-50 ‘

Protestantse Kark

Welkom in onze diensten op Kerstavond en op Eerste Kerstdag 2025.
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de dienst van woensdagavond 24 december, de Kerstnachtdienst:

Voorganger: ds. Gerrit Schouten. Diaken van dienst: Gerja Rensen.
Organist: Nelleke de Kok. Koster: Joke Brouwetr.
Ouderling van dienst: Bert de Kok. Beeld en geluid: Luc van Harten.

Bij de dienst van donderdag 25 december, de Kerstviering:

Voorganger: ds. Gerrit Schouten. Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken van den Berg.
Organist: Nelleke de Kok. Koster: Joke Brouwer.

Ouderling van dienst: Janneke Weiman. Beeld en geluid: Martijn Hoegée.

Collecten In beide diensten worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staan

twee kistjes. De opbrengst in het ene kistje is bestemd voor de diaconie en die in het tweede kistje is voor het Echteldse
kerkenwerk.

De opbrengst van de derde collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel. Met Kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen
in armoede in Nederland. Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan
zonder ontbijt naar school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag. Volgens de laatste cijfers van het CBS leven
alleen al in Nederland 540.000 mensen onder de armoedegrens, en 1,2 miljoen net daarboven, maar die zijn ook erg
kwetsbaar. De berichten hierover vanuit het buitenland spreken o.i. ook duidelijke taal. Juist met Kerst verdienen deze
kwetsbare kinderen onze aandacht en steun. Doe daarom mee met de collecte van Kerk in Actie voor Kinderen in de knel.
Armoede (ook in Nederland) is een keiharde realiteit — maar samen kunnen we meehelpen het tij te keren. Doe mee.
Steun de strijd tegen armoede. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Rondom de diensten

Kerstnacht Woensdagavond 24 december vieren we om 22.00 uur Kerstfeest in de Kerst-
avonddienst. We leven in een onrustige tijd. Onrust en oorlogsgeweld beheersen het nieuws. We worden zelfs aangemoe-
digd een overlevingspakket te maken. Dat maakt (on)bewust bang. Juist dan klinken de woorden van de engel Gabriél ons
als muziek in de oren: "Wees niet bang..." Er is een gelegenheidskoor gevormd dat enkele liederen voor ons zal zingen. Na
afloop is er Gliihwein en chocolademelk.

Eerste Kerstdag Op donderdag 25 december is het eerste Kerstdag en vieren we Kerst samen
met ons kerkkoor "Loof de Heer" onder leiding van Gerrit Vastenhouw. Wij vragen God niet zo gemakkelijk om een teken
in moeilijke situaties. Toch gebeurt dat in de Bijbel regelmatig. "Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgebo-
ren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt", zo zegt de engel tegen de herders. "Geen ander teken ons
gegeven...' zo luidt dan ook het thema van de dienst.

Om over na te denken
Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein;
Jje hoeft niet te zoeken, je kunt ze ook zijn!!l!
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Te zingen liederen tijdens de dienst op Kerstavond.

We zingen na het ontsteken van de kerstkaars: “Al wie dolend in het donker” (ELB 109: 1,2,3).

1 Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht.
Wijsheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht

2 Tot de groten zal Hij spreken 3 Dor en droog geworden aarde
even weerloos als een lam, die om dauw en regen vraagt,
het geknakte riet niet breken, dode mens die snakt naar adem,
Hij bewaakt de kleine vlam: wereld die om vrede vraagt.
hoort en ziet het levend teken Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
van een God die tot ons kwam. die mijn welbehagen draagt.

We zingen ook na het ontsteken van de kerstkaars: “Midden in de winternacht” (ELB 106: 1,2,4).

1 Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Refrein

4 Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten

aan

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

2 Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Refrein

Refrein:

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

We zingen na de eerste schriftlezing: “In Bethlehems stal” (ELB 103).

1 In Bethlehems stal lag christus de Heer,\

in doeken gehuld, als kindje terneer.

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

3 Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht;
ik kniel voor uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg’'nende groet.

2 Z6 arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint zo nameloos teer,

die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;
z6 arm werd de Heiland voor u en voor mij.

3 U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.

Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

Te zingen liederen tijdens de dienst op Kerstmorgen, 25 december 2025.

We zingen als intochtslied: “Daar is uit ’s werelds duist’'re wolken (Liedboek 1973, Gezang 26: 1 en 3).

1 Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,

zijn last is licht, zijn juk is zacht.

Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treen.

We zingen na het woord van genade: “In Bethlehems stal” (ELB 103).

De tekst van dit lied staat hierboven.
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