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Protestantse Gemeente Echteld 
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld 

 

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld 
              06 – 29048280 

schimmel.gert@gmail.com 
www.kerkechteld.nl 

 

Datum: 1 juni 2025                                                                                                                                    Nummer: 25-21 
 

Welkom in onze Eredienst !  

Thema: Wachten op God … 
In deze dienst wordt Mariëlle van Someren bevestigd als pastoraal bezoekster. 

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. WELKOM!!!! 
De diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Bij de dienst van 25 mei:  
Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. 
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Arie Oppelaar. 

 
Diaken van dienst: Jolanda Schuiling. 
Koster: Joke Brouwer. 
Beeld en geluid: Stephan Schuurman. 

 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Handelingen 1:12-26. 
Thema Kindernevendienst:  God zal weer in Jeruzalem wonen (n.a.v. Zacharia 8:1-8 en 20-23). 

 Het is vandaag de eerste zondag van de maand. Dat betekent dat de kinderen na het Kindmoment naar het 
dorpshuis gaan en daar tot het eind van de dienst blijven. 

 
Collecten    De collecten worden vandaag tijdens de dienst gehouden. 
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk en de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk. 
De derde collecte bestemt de diaconie voor de Stichting Betuwe Wereldwijd. Het werk van deze stichting bestaat uit 
inzameling, revisie, opslag en verzending van gebruikte goederen ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden. 
Een oude hand- of trapnaaimachine die hier ongebruikt op zolder staat, kan daar voor mensen een kans betekenen om 
zelfstandig hun brood te verdienen. Dit geldt ook voor andere producten zoals diverse gereedschappen, breimachines, 
fietsen, rolstoelen, schrijfmachines en computers met toebehoren en, niet te vergeten: muziekinstrumenten.  
Hebt u iets wat hiervoor van belang is, neem dan contact op met Arie en Willy Oppelaar, Molensteeg 11 te IJzendoorn 
(0344 – 643271). 
 
Rondom de dienst   Vandaag, 1 juni, vieren we de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Tradi-
tioneel de “Wezenzondag” genoemd. Jezus is teruggekeerd naar zijn hemelse Vader, maar de Heilige Geest moet nog 
komen. En Jezus zegt juist: “Ik zal jullie niet als wezen achterlaten”.  
Het is de eerste zondag van de maand. We drinken dan koffie na de dienst en collecteren om die reden in de dienst. Er 
is gelegenheid houdbaar voedsel in te leveren voor Voedselbank Rivierenland.  
De kinderen gaan vanuit de kerk naar het dorpshuis “De Hoge Hof” voor de kindernevendienst.  
In deze dienst zal onze stagiaire Mariëlle van Someren een gelofte van geheimhouding afleggen met het oog op het 
pastoraat. Ze zal de komende maanden een aantal pastorale bezoeken afleggen.  
In de verkondiging staan we stil bij het vervolg in Handelingen 1. Jezus draagt zijn leerlingen op om te wachten. Maar 
wachten is niet altijd onze sterkste kant. “Wachten op God” is dan ook het thema van de dienst. 
 
De bloemen    De bloemen deze week gaan met onze hartelijke felicitaties naar Jan en Jea-
nette Kuppen-Weiman, Kerkeland 36, 4054 NV Echteld, die afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. 
 
Actie Kerkbalans 2025    Onder het motto “Geef vandaag voor de kerk van morgen” houden we als 
Protestantse Gemeente Echteld in de maand juni de Actie Kerkbalans.  
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De middelen om de kosten van het pastoraat, de kerkdiensten, onderhoud aan kerkgebouw en pastorie en het beheer 
van kerkhof moeten we als leden van de kerkelijke gemeente bijeen brengen.  
Samen met inkomsten uit o.a. collecten, het Verjaardagsfonds, opbrengst kerkverhuur, pacht van gronden en renteop-
brengsten is uw bijdrage aan Actie Kerkbalans daarbij van groot belang. Geef wat uw hart u ingeeft en bedenk bij het 
vaststellen van uw bijdrage dat de kerk voor de kerkelijke activiteiten geen subsidies ontvangt.  
 
Een kostenpost voor renovatie van de meterslange kerkhofmuur staat ons nog te wachten. Momenteel onderzoeken 
we de mogelijkheden voor aanpak en de uitvoering hiervan. Diverse fondsen zijn aangeschreven voor subsidie maar 
een eigen investering is onontkoombaar wanneer tot renovatie wordt overgegaan. Een serieus punt van aandacht om 
mee te nemen bij het vaststellen van uw bijdrage. 
 
De Actie Kerkbalans bevelen wij dan ook van harte bij u aan. Doopleden en lidmaten van 21 jaar en ouder ontvangen 
binnenkort de envelop met de flyer, een antwoordkaart en retourenvelop. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage 
en uw medewerking!                                                                                                                         College van Kerkrentmeesters. 
 
Pastorietuin    Zoals u waarschijnlijk weet hebben Simon en Wya destijds allerlei “Bijbelse 
bomen” geplant in de pastorietuin. Een granaatappel, een amandelboom, een vijgenboom enz.  
De bordjes die daarbij horen zijn in de loop der jaren versleten en stonden al een tijd niet meer in de tuin. Dankzij een 
gulle sponsor zijn er nu betere en duurzamere bordjes gekomen die niet elk jaar weer vervangen moeten worden. Na 
enig kluswerk van onze kant staan ze weer op hun plek en hebben we weer veel nieuwsgierige lezers rond de pastorie-
tuin. Overigens hangen de bomen dit jaar vol met vruchten. De eerste moerbeien kunnen we binnenkort al plukken. 

                   Gerrit en Tineke. 
 
Gebedspunt    Zaterdag 24 mei bezochten 15.000 jongeren de EO-jongerendag. Dit weekend 
bezoeken vele duizenden Christenen de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Bemoedigende signalen van 
geloof. Maar in het dagelijks leven kun je zo vaak het gevoel hebben dat je de enige bent. Zullen we deze week, vooraf-
gaand aan Pinksteren, bidden om geloof? Om vertrouwen en volharding voor onszelf en mensen om ons heen? 
 
Agenda voor de komende week 

• Zondag 8 juni   10.00 uur: Dienst. Voorgander: Ds. Gerrit Schouten.  
     Viering van het Pinksterfeest. Medewerking van ons kerkkoor. 

 
Om over na te denken 

We zijn als Jezus zelf: Geliefde kinderen van God. 
Henry Nouwen. 

 
We zingen na de Schriftlezing: ‘De Trooster komt …’ (Gezang 77 uit de het Liedboek 1973) 

1 De Trooster komt, 
die Christus zenden zal, 
en die nooit van ons wijkt. 
De Trooster komt, 
de ure is er al, 
dat Hij het vuur ontsteekt: 
de Vader zendt Hem uit den hoge, 
Hij toont zijn hulp en mededogen. 
De Trooster komt! 
 

2 De Raadsman komt, 
die u terzijde staat: 
Hij wijst de rechte weg. 
De Raadsman komt, 
gij deelt in zijn beraad 
van waarheid en van recht. 
Door Vader en door Zoon gezonden, 
zal Hij het komende verkonden. 
De Raadsman komt! 
 

3 De Heil'ge Geest, 
als Hij zich openbaart, 
stelt alles in zijn licht. 
De Heil'ge Geest, 
waar Hij verschijnt op aard, 
houdt Hij gestreng gericht. 
Hij is voor Christus de getuige, 
Hij komt de wereld overtuigen, 
de Heil'ge Geest! 

4 O Geest van God, 
die alles uit Hem neemt, 
nooit gaat zijn woord voorbij. 
O Paracleet, 
blijft Gij de wereld vreemd, 
Gij komt uw kerk nabij. 
Gij zijt het, die voor ons bewaarde 
al wat de Heiland deed op aarde. 
O Geest van God! 

 


