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Datum: 19 mei 2024 Nummer: 24 - 20
Welkom in onze Eredienst.
Viering van het Pinksterfeest met als thema "Vrucht van de Geest”.
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Bij deze dienst
Voorganger: ds. Gerrit Schouten. Diaken van dienst: Jolanda Schuiling.
Organist: Nelleke de Kok. Koster: Joke Brouwer.
Ouderling van dienst: Bert de Kok. Beeld en geluid: Martijn Hoegee.
We lezen uit de Bijbel (NBV21): Handelingen 2:1-13 en Galaten 5:13-26.
Thema Kindernevendienst: Anders leven door de heilige Geest (n.a.v. Galaten 5:22-26).
Collecten De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften

daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is bestemd voor Stichting Pax Kinderhulp. Dus voor kinderen die nooit eens echt even vakantie hebben!
Vanwege armoede, sociale achterstand of oorlogsdreiging moeten de kinderen veel missen! Pax Kinderhulp helpt al ruim 60
jaar kinderen, uit het buitenland, die onder slechte omstandigheden opgroeien. Meer dan 100 vrijwilligers maken jaarlijks
ongeveer 500 vakanties mogelijk voor kinderen tussen de 5 en 16 jaar. Bij Nederlandse vakantiegezinnen, of projecten in ei-
gen land, kunnen zij weer even zorgeloos kind zijn. Ze gaan met nieuwe energie en vertrouwen in de toekomst weer terug
naar huis. Bijzonder is de vakantie die geboden wordt aan een aantal suikerpatiéntjes uit Polen. Zij kunnen in ons land even
op adem komen, doordat ze een paar weken niet in een tehuis hoeven te verblijven.

Onderzoek heeft aangetoond dat vakantie voor deze kwetsbare kinderen een positieve uitwerking heeft op hun ontwikkeling.
Pax Kinderhulp zet zich in voor Berlijnse, Poolse, Armeense, Oekraiense en gevluchte kinderen. Wellicht zet u vraagtekens bij
Berlijn; het betreft het voormalige Oost-Berlijn. Daar zijn de woonomstandigheden nog steeds bedroevend!!!

De bloemen De bloemen gaan deze week naar mevrouw Flora van den Berg- van Kalkeren, Ach-
terstraat 20, 4054 MT Echteld. Zij verbleef onlangs in het ziekenhuis en kreeg daar een nieuwe heup. Wij wensen haar nog
een voorspoedig verder herstel toe.

Meeleven met elkaar De heer Jan Weiman, Saneringsweg 1, 4054 JK Echteld verblijft nog in Ziekenhuis
Rivierenland.
De heer J. van Hardeveld, Wijenburgsestraat 13, 4054 JE Echteld, is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis
maar hij is ondertussen weer thuis. Daar kan hij verder revalideren.
Dhr. Jan Vermeer, Bussenbongerd 13, 4041RA Kesteren heeft een hartstilstand gehad. Gelukkig was er meteen hulp
voorhanden. Hij heeft een pacemaker gekregen in Nijmegen in het ziekenhuis. Ondertussen is hij weer thuis om verder
te herstellen.

U allen zijn Zegen toegewenst!

Overleden Op zaterdag 11 mei is Adrianus Johannes Zoetekouw overleden. Adrie is 85 jaar geworden
en woonde de laatste jaren in zorgcentrum Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Adrie is in Echteld geboren en getogen. Hij was in
zijn jonge jaren een fervent voetballer. Daarnaast hield hij duiven. Het was altijd weer spannend of ze wel terug kwamen en
wanneer.

Als raadslid is hij nog een aantal jaren politiek actief geweest in de gemeente Ochten. Gezondheidsklachten maakten dat hij al
vroeg een stapje terug moest doen. Later verhuisde hij naar Ochten om dicht bij zijn vrouw in zorgcentrum Elim te kunnen
zijn. Na haar overlijden ging de gezondheid van Adrie langzaam achteruit. Tenslotte kon hij niet meer zonder extra zuurstof en
verhuisde hij naar zorgcentrum Elisabeth. Als ik bij hem kwam vertelde hij vaak over de familie Zoetekouw waarnaar hij een
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uitgebreid stamboom onderzoek deed. De crematie heeft donderdag 15 mei in besloten kring plaatsgevonden. We wensen de
familie de zegen van God toe in de tijd die komt. Ds. Gerrit Schoute

Vanuit Zorgcentrum Vrijthof ~ Op zondag 16 juni is onze kerk aan de beurt om bewoners van Vrijthof te begeleiden naar
hun kerkdienst. We doen een dringend beroep op u, op jou om daarbij te helpen.

De heer Marinus van den Berg, Achterstraat 20, 06 — 81160947 ontvangt graag uw / jouw reactie. Vele handen maken immers
licht werk.

We zingen na het meditatief orgelspel: “Ruis o Godsstroom der genade” (ELB 150).

1 Ruis, o Godsstroom der genade 2 Laat het uit Gods hemel stromen 3 Komt, gij dorstigen, hier drinken

in gemeent' en huis en hart! in de kerken overal! uit die milde heilfontein!

Laat in U gezond zich baden, Van uw nederdaling dromen Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
wat gebogen gaat door smart! moede harten zonder tal. maar in haar gereinigd zijn.

Stroom, o Heil'ge Geest, terneder Nieuwe liefde, nieuwe zangen, Laat U door haar golven dragen

op het uitgedroogde land; kracht, die zielen opwaarts tilt, tot waar liefde nooit verkoelt,

en de bloemen bloeien weder, brengt uw ruisen, die 't verlangen waar de kust der aardse dagen

haast verwelkt door zonnebrand. als een heilig lied doortrilt. door Gods vreugde wordt omspoeld.

We zingen als slotlied: “Dank U, Vader van de lichten” (Hemelhoog 55).

1 Dank U, Vader van de lichten, 2 Dank U, Jezus, voor uw liefde, 3 Dank U, Geest, voor al uw gaven,

voor de sterren en de maan. uw nabijheid en geduld, voor het goede wijd en zijd,

dank dat U mij niet een dwaalweg voor het offer van uw leven, voor de vrede en de vreugde,

voor de duisternis laat gaan, de vergeving van mijn schuld, voor de trouw te allen tijd,

dank U voor het licht der wereld, dank dat mij het licht van Pasen dank voor alle troost en vriendschap,

voor de zon van mijn bestaan. met de moed der hoop vervuld. dank voor de zachtmoedigheid.
Gebedspunt Er is een nieuw kabinet in beeld na het principeakkoord dat deze week gesloten is.

De meningen zijn zoals gewoonlijk verdeeld. Maar zullen we als kerk bidden dat de Geest van Pinksteren gaat waaien door
ons land en mensen verbindt in plaats van gescheiden houdt?

Agenda
Zondag 26 mei 10.00 uur: Dienst * Voorganger: ds. Gerrit Schouten.

Twee zaken om over na te denken
1. De wereld is als een spiegel: kijk je boos, dan kijkt hij boos terug.
Glimlach je, dan glimlacht hij terug.
(uit het boekje Inspiratie).
En 2:
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