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Welkom in onze Eredienst. 
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 

 

      Bij deze dienst 
Voorganger: Mw. ds. W. Bakkes uit Driebergen . 
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Arie Oppelaar. 

Diaken van dienst: Jan – Cees Blanken van den Berg. 
Koster: Theo van Rees. 
Beeld en geluid: Martijn Hoegee. 

 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Johannes 15:1-17. 
Thema Kindernevendienst:  David en Goliat (n.a.v. 1 Samuel 17:4-11 en 32-53). 
 
Collecten    De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kist-
jes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.  
De derde collecte bestemt de diaconie voor Manege zonder Drempels. De Manege zonder Drempels, gevestigd 
in Bennekom, is een bijzondere manege, hier kunnen mensen met een ernstige meervoudige beperking, die niet 
meer zelfstandig op een paard kunnen rijden, toch genieten van plezier, ontspanning en beweging d.m.v. “huif-
bed rijden”. Bij huifbed rijden ligt de rijder op een doek, dat is gespannen over de rug van twee paarden en dat 
betekent genieten van en ontspannen door de beweging en van de warmte van de paardenruggen. 
Wilt u meer weten: http://www.manege-zonder-drempels.nl. 
 
De bloemen    De bloemen deze week gaan met onze hartelijke felicitaties naar De 
heer en  mevrouw. Sterrenburg- Ruisch, Dahliastraat 9, 4054 NC Echteld, die afgelopen week 45 jaar getrouwd 
waren. 
 
Vier mei-viering    Op zaterdag 4 mei is de gebruikelijke dodenherdenking. Om 19.00 uur 
is er een dienst in de St. Jan de Doperkerk in Echteld.  
Aan deze dienst zal het kerkkoor “Looft den Heer” onder leiding van Gerrit Vastenhouw medewerking verlenen.  
Een aantal kinderen van de basisschool heeft weer gedichten geschreven.  
Namens de gemeente Neder Betuwe zal wethouder Herma van Dijkhuizen het woord voeren.  
Het thema van de dienst is "Gelukkig de vredestichters…”  
Na de dienst lopen we naar het monument naast de kerk voor de kranslegging.  
Daarna bent u welkom in dorpshuis “De Hoge Hof” om elkaar te ontmoeten. 
 
Gebedspunt    Het vertrouwen in de overheid en het Koninklijk huis staat onder druk. 
De kabinetsformatie gaat moeizaam en velen reageren met cynisme. Zullen we deze week in het bijzonder bid-
den voor de overheid in al zijn facetten en in het bijzonder voor de koninklijke familie? 
 
Agenda      
Woensdag 1 mei:    20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters  
      (in de consistorie). 
Zaterdag 4 mei:    19.00 uur: Dodenherdenking (zie hierboven). 
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Zondag 5 mei:     10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. 
     Koffiedrinken en inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor  
      Voedselbank Rivierenland. 
 
Om over na te denken 

Bij barmhartigheid draait het om twee principes: geven en vergeven 
J. John. 

 

 

Intochtslied: Samen in de naam van Jezus 
 

1 Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot Zijn eer. 

2 Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
't Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de gren-
zen 
Die door mensen zijn gemaakt. 

3 Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
'T is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer. 

 

 
Lied na het meditatief moment: Heer, wijs mij Uw weg (OPW 687) 

1 Heer wijs mij Uw weg 

En leid mij als een kind 

Dat heel de levensweg 

Slechts in U richting vindt 

Als mij de moed ontbreekt 

Om door te gaan 

Troost mij dan liefdevol 

En moedig mij weer aan. 

2 Heer leer mij Uw weg 
Die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
Als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt 
Het donker is 
Leid mij dan op Uw weg 
De weg die eeuwig is. 

3 Heer leer mij Uw wil 
Aanvaarden als een kind 
Dat blindelings en stil 
U vertrouwt vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en Geest 
Mijn hart en leven aan. 

4 Heer toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 
Als ik de weg niet weet 

De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
Toon mij dat Christus  
Heel mijn weg gelopen heeft. 
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