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DE ZONDAGSBRIEF
Datum: 21 april 2024 Nummer: 24 - 16
Welkom in onze Eredienst.
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Bij deze dienst
Voorganger: ds. Gerrit Schouten . Diaken van dienst: Gerja Rensen.
Organist: Jan Schouten. Koster: Theo van Rees.
Ouderling van dienst: Arie Oppelaar. Beeld en geluid: Luc van Harten.
We lezen uit de Bijbel (NBV21): 1 Samuel 16:1-13.
Thema Kindernevendienst: David wordt koning (n.a.v. 1 Samuel 16:1-13).
Collecten De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kist-

jes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte wordt gehouden met behulp van het miniatuurkerkje. Uw gift daarin is bestemd voor het on-
derhoud van ons kerkgebouw.

De bloemen De bloemen van deze week gaan met onze hartelijke felicitaties naar
Mevrouw J.A. van Eck-Heij, Koningin Beatrixplein 5/7, 4033 GZ Lienden.

Meeleven met elkaar Dhr. Gijsbert Budding, Jacob Arnoldusstraat 24, 4054 AN Ochten is
korte tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest in verband met een behandeling aan de longen. Hij is nu weer
thuis en in afwachting van verdere behandeling. Sterke toegewenst!

Jubileum Op woensdag 24 april is het 45 jaar geleden dat de heer G.A. Sterren-
burg en mevrouw A.S. Sterrenburg-Ruisch, Dahliastraat 9, 4054 NC Echteld in het huwelijk traden. Gerard en Fia,
een fijne dag toegewenst met allen die jullie lief zijn. Zegen op jullie gezamenlijke levensweg.

Huwelijk Max Smeulders en Marloes Budding, Pruimengaard 13, 4051 EL Ochten
zijn op maandag 15 april officieel getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Op vrijdag 26 april is er in de St. Jan de Doperkerk in Echteld een feestelijke dienst waarin we een zegen vragen
over hun huwelijk.

De dienst begint om 13.30 uur. Voorganger is ds. Gerrit Schouten en de organist is Gerrit Vastenhouw. Vanaf
deze plaats alvast fijne dagen toegewenst en uiteraard de zegen van God op jullie gezamenlijke levensweg.

Kerkkoor ‘Looft den Heer’ Het koor meldt het volgende:
We hebben het heuglijke bericht dat onze uitgangscollecte maar liefst 261,60 euro heeft opgebracht.
Plus de giften die we nog kregen. We zijn dankbaar en ontroerd.
Een ieder die er was en heeft bijgedragen hartelijk dank.
Wij kijken terug op een prachtig jubileum.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
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MuffinMeeting Deze zondag is er weer MuffinMeeting in het dorpshuis “De Hoge Hof”.
We proberen er een spectaculaire ochtend van te maken met een escaperoom “niets is wat het lijkt”! De jonge-
ren zijn welkom om 9.45 uur, iets vroeger dan gebruikelijk. Omdat het de laatste keer is sluiten we het seizoen af
met een barbecue. Althans, als het weer het toelaat. Jullie zijn om 18.00 uur welkom in de pastorietuin.

Tineke Schouten en Willy Oppelaar.

De oude paaskaarsen De kinderpaaskaars is dit jaar door Kindernevendienst ‘De Goede Her-
der” gegeven aan Anna Aleman, Viaductstraat 59 in Wamel.
De grote paaskaars gaat met een bemoedigende groet van ons allen naar Marry en Errie Plantagie, Jonge Schuts-
kooilaan 57 in Tiel.

Moge Zijn licht blijven schijnen in ieders leven.

Gebedspunt Ondanks de krimp van onze kerk dreigt er een tekort aan predikanten
te ontstaan. Veel oudere predikanten gaan de komende jaren met pensioen. Er komen maar weinig jonge predi-
kanten bij. Aanstaande zondag vraagt de synode aandacht voor dit groeiende probleem. Bid om arbeiders in
Gods wijngaard.

Agenda
Woensdag 24 april: 20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).
Zondag 28 april: 10.00 uur: Dienst. Voorganger Mw. ds. W. Bakkes uit Driebergen.

Om over na te denken
Een druppel water kan een bloem de kracht geven zich weer op te richten.

Een beetje liefde kan een mens de verloren moed weer teruggeven.
Ergens gelezen.



