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Bij de Kersteditie 2023 van De Hoeksteen. 
Op dit moment heeft u de kersteditie van De Hoeksteen in handen. Dit is een 
blad waarmee de Protestantse Gemeente Echteld alle bewoners van het 
(mooie) dorp Echteld op de hoogte wil stellen van het reilen en zeilen binnen 
de kerk. 
 
We hechten er veel belang aan om alle dorpsbewoners hierover regelmatig te 
informeren, vandaar dat De Hoeksteen twee keer per jaar verschijnt. 
 
Wanneer u over een onderdeel meer informatie wenst, kijk dan eens op één 
van de laatste pagina’s. Daar staat een 
adreslijst afgedrukt.  
Wellicht staat daar een contactper-
soon bij die u meer kan vertellen. 
 
Tot slot wensen de Kerkenraad en het 
College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Echteld u en 
de uwen een gezegend Kerstfeest en 
alle goeds voor 2024 toe. 
 
Namens allen: 
Arie Oppelaar,     Gert Schimmel 
voorzitter Kerkenraad.   scriba Kerkenraad.  
 
 

Protestantse Gemeente Echteld  
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk * Ooisestraat 1 * 4054 ML Echteld 

 
Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld 

0344 – 644806 * 06 – 29048280 
schimmel.gert@gmail.com 

www.kerkechteld.nl 

 
Het IBAN van de diaconie is NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gemeente Echteld. 
Het IBAN van de kerk is NL 86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Ge-
meente Echteld Echteld. 

http://www.kerkechteld.nl/


 

 

Meditatie 
De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied. (Sietse de Vries ge-
zang 280) 

Hoe vaak zal er in de St. Jan de Doperkerk al Kerstfeest zijn gevierd? 
Hoe vaak zullen mensen in het donker van de avond of in de kou van 
Kerstmorgen naar deze kerk zijn gegaan? Lopend, met paard en wa-
gen, in een koets, op de fiets, in een auto….. Maar met dezelfde 
vreugde waarmee wij vandaag nóg de geboorte van Jezus vieren.  

Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, 

De St. Jan de Doperkerk ademt geschiedenis. Lopend over de begraaf-
plaats zie je de tufstenen muur. Op een doordeweekse dag voel je de 
stilte in de kerk. Wij sluiten achteraan in een lange stoet van mensen 
die ons zijn voorgegaan.  

dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn? 

Verbonden met elkaar. Verbonden met kwetsbare mensen die telkens 
in hun eigen tijd naar nieuwe woorden hebben gezocht om dat aloude 
evangelie als nieuw te laten klinken.  

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij U vinden laat? 

Nee, God woont niet in dit huis. Daar is God te groot voor of de kerk te 
klein. Zelfs hemel en aarde kunnen God niet bevatten. Maar de toren 
wijst fier omhoog. Als een tempel in de tijd.  

Onthul ons dan uw aangezicht, uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad. 

Niemand heeft ooit God gezien. Maar Jezus zegt: “Wie mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien”. Wat laat dat kind in de kribbe ons zien 
van God?  

Vervul ons met een nieuw verstaan van 
’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan het 
brood, dat Gij ons breekt. 

Gewone herders gaan naar een 
gewone stal en zien…. Nee, niet 
een gewone baby. Het kind, in 



 

 

doeken gewikkeld, in een kribbe is de Heiland der wereld. Er groeit 
een nieuw verstaan.  

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht. 

Na al die jaren. Kunnen wij ons nog steeds verwonderen? We beseffen 
vaak pas dat Jezus het enige is wat we nodig hebben als we niets an-
ders over hebben dan alleen Jezus.  

Gezegende Kerstdagen toegewenst, 
Ds. Gerrit Schouten 

 

Uit de pastorie….. 
What’s in a name…. 

Een gebeurtenis die ons leven in de pastorie dit jaar het meest bepaalde ge-
beurde niet in de pastorie maar daarbuiten. We kregen een kleinzoon, Jelger. 
Een samentrekking van Jeltje en Gerrit, de namen van zijn overgrootouders 
(van Tinekes kant). En laten de beide opa’s nu ook nog Gerrit heten!  

Nee, ik ben niet naamziek. Daar hadden mijn opa en 
oma meer last van. Mijn opa besloot op een keer dat 
alle kleinkinderen die naar hem genoemd waren een 
kruiwagen zouden krijgen. Dat was een royaal cadeau, 
maar laat ik nou vernoemd zijn naar de opa van mijn 
moeders kant. Geen kruiwagen dus. Nou, dat liet mijn 
andere opa niet op zich zitten. Hij ging naar de tim-
merman in het dorp en vroeg hem een houten kruiwa-
gen te maken voor zijn enige kleinzoon. Ik heb de krui-
wagen nog steeds en ben er stiekem een beetje trots 
op.  

Nee, ik ben echt niet naamziek maar ik vind het wel mooi als namen een groter 
of kleiner linkje hebben met de familiegeschiedenis. Ik begrijp ook wel dat je 
niet alle namen van vroeger zomaar aan een kind van vandaag kan geven.  
Tineke had een tante die Tietje heette. Ik logeerde met een vriendje wel eens 
bij tante Wijntje….. Maar ook met al die moderne namen ga je wel eens de 
mist in. In Woerden moest ik regelmatig de geboorte van een nieuwe wereld-
burger aankondigen. Maar het is me meer dan eens overkomen dat ik eerst 
een ouderling belde met de vraag: Wat denk jij, zou het een jongen zijn of toch 
een meisje?  



 

 

Toen ik geboren werd was Gerrit een populaire naam. Hele volksstammen uit 
de jaren zestig heten Gerrit. Maar toen kwam er een tijd dat Jan ineens John 
ging heten en Anna werd Anneke, want dat was modern. En zo heeft elke tijd 
zijn eigen namen. Engelse namen, Scandinavische namen, en ja ook Bijbelse 
namen. Want wat schetst mijn verbazing? Als je kijkt naar de top tien van 
meest populaire jongensnamen dan worden de eerste vijf plaatsen ingenomen 
door Bijbelse namen: Noah; Lucas; Sem; Daan en Levi. Dat is toch weer een 
lichtpuntje in een tijd van ontkerkelijking!    

Ds. Gerrit Schouten 

 

 



 

 

Vanuit de Diaconie 
Het afgelopen jaar hebben Gerja Rensen en Jan-Cees Blanken van den Berg de 
verantwoordelijkheden van Corrie van Dieden en Izaäk van Harten overgeno-

men. Samen met de zittende diaken Jolanda Schui-
ling hebben we ons ingezet voor onze dienende 
taak. Elke week leveren wij een bijdrage in de vorm 
van een bloemetje met een bemoedigende groet 
voor een gemeentelid.  
Daarnaast brengen we wekelijks een collecte onder 
uw aandacht, gericht op lokale, regionale, nationale 
en internationale doelen, zoals o.a. de ramp in Ma-
rokko. Het verzamelen van goederen voor de Voed-
selbank heeft gedurende het jaar ook onze aan-

dacht gehad. In november mochten we dankzij de betrokkenheid van veel ge-
meenteleden een gezellige stamppottenavond organiseren voor bijna 50 aan-
wezigen. In december worden er weer kerststukjes rondgebracht, en aan het 
einde van het jaar hopen we gezinnen in nood blij te kunnen maken met 
mooie kerstpakketten. 

 
Kerkkoor “Looft den Heer” 
Na de zomervakantie zijn wij weer vol enthousiasme gestart. 
Dit keer met onze nieuwe dirigent, Gerrit Vastenhouw; wij zijn als koor erg blij 
met hem! 
Ter kennismaking een persoonlijke noot van Gerrit onze dirigent: 
“Op zondagochtend naar de kerk met mijn ouders kreeg dat orgel boven de 
preekstoel steeds meer mijn belangstelling. Als kind dacht ik toen: “Als de 
preek maar snel afgelopen is, dan gaat het orgel weer spelen…” 
Boven, achter dat orgel, wilde ik ook zitten, en na orgelles zat ik daar op mijn 
vijftiende. Muziek, dát was wat ik wilde studeren. Het werd het Utrechtse Con-
servatorium. Altijd de prachtige combinatie gemaakt van zelf muziek spelen en 
ook docent zijn, dat betekent wel alle avonden van de week aan het werk en ’s 
morgens meer vrij. Veel koren bij uitvoeringen begeleid, dirigent van de Canto-
rij Wamel, organist in onze gemeente en regio.  
Vanaf september met veel plezier dirigent bij “Loof den Heer”. Nu zijn we ge-
zellig samen bezig om er een mooi Kerstconcert van te maken. 
En als je van muziek als hobby later je werk gaat maken, wat is dan je hobby?? 
Veel sporten passen niet bij het toch wat “voorzichtig met je handen en 



 

 

vingers omgaan”. Later toen onze oudste dochter wilde gaan tennissen, is 
papa dat ook gaan doen. En dat doe ik ook met veel plezier!”  
Tot zover Gerrit. 
 
Het is in deze periode inderdaad gezellig en druk oefenen voor het Kerstcon-
cert. “Gezelligheid kent geen tijd” is een gezegde dat zeker van toepassing is 
op kerkkoor “Looft den Heer”. Voordat je het weet is de repetitieavond voor-
bij. En ja, bij gezelligheid hoort ook koffie en wat lekkers. Vooral met dat lek-
kers is men hier in de Betuwe erg gul!  
 

Het Kerstconcert wordt gehou-

den op 16 december om 19.30 uur 
in onze Echteldse kerk. Om 19.00 
uur staat de deur voor u open. We 
hebben dit jaar Cantorij Wamel be-
reid gevonden om met ons mee te 
zingen. Beide koren worden geleid 
door Gerrit Vastenhouw. Het be-
looft een hele mooie avond te worden. U bent bij dezen van harte uitgenodigd 
om te komen luisteren en meezingen 

Tevens zullen wij tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december meewer-

ken aan de dienst die om 22.00 uur begint. 
Komend jaar brengen we traditiegetrouw een bezoek aan Zorgcentrum Elim in 
Ochten en Vrijthof in Tiel. Voor ons als koor en de bewoners van deze huizen 
iets om naar uit te kijken. 
Tot slot bijzonder om te vermelden: Kerkkoor “Looft den Heer” bestaat op 1 
februari vijftig jaar! Dit heugelijke feit zullen we als koor onderling feestelijk 
vieren. Op zondagochtend 14 april willen we hier in een speciale jubileum-
dienst bij stil staan. 
 En zeker we gaan zingen. We blijven zingen, uit volle borst: 

“Goed nieuws, goed nieuws voor jou en mij, halleluja.  
Ja, zelfs de engelen zingen blij, halleluja.  
Zijn genade, voor de mensen, liefde toonde Hij. 
Voor ons zendt God Zijn enige Zoon, halleluja.” 

Kerkkoor “Looft den Heer” wenst iedereen goede kerstdagen en een gelukkig 
2024 toe. 

Tineke Schouten 



 

 

De Begraafplaats naast de kerk. 
De begraafplaats naast de Sint Jan de Doperkerk is eigendom van de Protes-
tantse Gemeente Echteld. De begraafplaats wordt beheerd door het College 
van Kerkrentmeesters van deze gemeente. Om op onze begraafplaats begraven 
te kunnen worden, moet u inwoner zijn van het dorp Echteld of als lid van de 
Protestantse Gemeente Echteld ingeschreven staan. 
 
Sinds jaar en dag zijn er mensen uit onze gemeente op de begraafplaats begra-
ven. Er zijn graven die meer dan honderd jaar oud zijn. De graven achter de 
kerk zijn zondermeer de oudste en deze zullen waarschijnlijk binnen nu en en-
kele jaren als historisch 
erfgoed worden beti-
teld. 
 
Omdat er de laatste ja-
ren geen graven meer 
zijn geruimd en er di-
verse graven al langer 
dan 60 jaar in gebruik 
zijn, begint de beschik-
bare ruimte op het 
kerkhof krap te wor-
den. In principe worden 
de grafrechten uitgege-
ven voor een periode van 30 jaar, waarbij die periode bij een dubbel graf gaat 
tellen wanneer het laatste stoffelijk overschot is bijgezet. Daaruit voortvloei-
end vervalt het grafrecht na 30 jaar terug aan de kerk, echter na die periode 
kan het grafrecht tegen betaling worden verlengd voor een periode van mini-
maal 10 jaar. Omdat er altijd voldoende ruimte is geweest, zijn wij als kerk in 
het verleden ruimhartig met deze regels omgegaan. 
 
Vanwege het toekomstige ruimtegebrek en gezien het feit dat diverse graven 
en grafmonumenten in verval geraken, heeft het College van Kerkrentmeesters 
in mei 2023 besloten om de voorwaarden strikter na te leven. Dat wil zeggen 
dat we eraan werken om binnen een tiental jaren alle graven ouder dan 30 jaar 
waarvan de grafrechten zijn verlopen te gaan ruimen tenzij de grafrechten 
worden verlengd. 



 

 

Omdat gegevens van veel in onze begraafplaatsadministratie geregistreerde 
nabestaanden in de loop der jaren gewijzigd zijn, zijn veel nabestaanden niet 
meer te traceren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om als nabestaande zo 
mogelijk zelf met ons in contact te treden (zie hiervoor de adressenlijst ach-
terin dit blad) zodat we kunnen bespreken wat de wensen en de mogelijkhe-
den zijn.  
 
Inmiddels hebben we een vijftiental graven gemarkeerd waarvan de grafrech-
ten zijn verlopen en welke daarom in 2024 geruimd zouden kunnen worden. Er 
zijn bordjes bij de graven geplaatst en de grafnummers staan vermeld op een 
mededelingenbord bij de ingang van de begraafplaats.  
 
Wij realiseren ons dat de begraafplaats bij velen van u emoties oproept. Echter, 
om onze begraafplaats in stand te kunnen houden moeten we een eerlijk en 
helder beleid hanteren. De kosten van het onderhoud van onze begraafplaats 
zijn gaandeweg de jaren gestegen. Om de balans van inkomsten en uitgaven in 
evenwicht te houden, zien wij ons dan ook genoodzaakt actief toe te zien op 
de termijn van grafrechten van 30 jaar en het eventueel verlengen daarvan. 
Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om als nabestaande na te gaan of de 
grafrechten van het graf van uw dierbare(n) wellicht verlopen zijn en om deze 
eventueel te verlengen. 
Wij zullen van de graven waarvan de grafrechten verlopen zijn, de nabestaan-
den zoveel mogelijk schriftelijk benaderen, mits we hiervoor over de juiste 
adressen beschikken. Als dit niet het geval is zullen we e.e.a. kenbaar maken 
door bordjes bij de desbetreffende graven te plaatsen en het kenbaar te ma-
ken op het mededelingenbord bij de ingang van de begraafplaats.  
 
Natuurlijk zijn wij altijd bereid om in gesprek te gaan. Gegevens vindt u in de 
adressenlijst.  
Wij doen vanzelfsprekend ons uiterste best om de begraafplaats op een goede 
manier te beheren en te onderhouden (waarvoor we overigens regelmatig een 
compliment krijgen). U kunt daar als nabestaande aan meewerken door de 
graven schoon te houden en oude planten etc. te verwijderen. Hiervoor staan 
er afvalbakken bij het hek. Ook is het wenselijk om omgevallen grafzerken te 
herstellen of te laten herstellen. 
 
Met een vriendelijke groet, 

Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Echteld 



 

 

Het jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Echteld  
We zijn een kleine kerkelijke gemeente, maar binnen die kerk zijn er heel veel 
activiteiten voor onze jongeren. Elders in dit blad kunt u van alles lezen over 
o.a. de Benjaminclub (de oppasdienst tijdens de kerkdiensten), De Goede Her-
der (ook wel de kindernevendienst genoemd) en ons jeugdhonk ‘De Ontmoe-
ting’, de MuffinMeeting en CandleTalk. 
Maar er is in en rond de kerk nog meer.  Hieronder volgt een overzicht van die 
andere activiteiten. De activiteiten staan ook altijd aangekondigd in De Kerk 
Roept, De Zondagsbrief en op de social media, houd deze dus goed in de ga-
ten! 
 
Kerk op schootdiensten: voor de kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar wordt ca 2 
keer per jaar op zaterdagochtend 
een kerkdienst georganiseerd. 
Tijdens deze sprankelende, bele-
vingsgerichte dienst voor baby’s, 
peuters en kleuters, beleven zij 
samen met hun (groot)ou-
ders/verzorgers een Bijbelverhaal 
met alle zintuigen. We vertellen 
het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en 
verhaalgerichte activiteiten en knutsels. 
 
Jongerendiensten: ca. twee keer per jaar wordt een jongerendienst georgani-
seerd. In deze dienst is er een band en worden bekende en minder bekende 
liederen gezongen. We luisteren naar een spreker en drinken na de dienst wat 
met elkaar. 
 
Uitje Jongeren: ca. twee keer per jaar organiseert de jongerendienstcommissie 
ook een uitje, deze wordt in De Zondagsbrief, De Kerk Roept en via social me-
dia aangekondigd. 
 
Met Pasen gaan we weer mooie palmpaasstokken maken, doe je ook weer 
mee? 
Kortom: er is van alles te doen. WELKOM!!!! 
 

 



 

 

Kindernevendienst “De Goede Herder” 
Iedere zondag is er in onze kerk voor de kinderen een eigen dienst. We starten 
samen met de gemeente om 10.00 uur in de kerk, daarna gaan we naar de 
consistorie om naar een Bijbelverhaal te luisteren, er over te praten met el-
kaar en iets leuks te knutselen of een spel te spelen. Aan het einde van de 
dienst komen de kinderen weer terug in 
de kerk en laten ze zien wat ze gemaakt 
hebben en vertellen ze over hun dienst. 
Daarna wordt de dienst in de kerk met 
elkaar afgesloten. 
Zoals ieder jaar werken we ook dít jaar 
met de kinderen in de Adventstijd toe 
naar Kerst. Het thema is dit jaar: “Een 
nieuw begin!” We lezen iedere Advents-
zondag een verhaal en maken een leuke 
knutsel. Alle verhalen komen dit jaar uit 
het evangelie van Lucas en gaan over de 
aankondiging van de geboorte van Jezus, 
Maria die bij Elisabeth is en de geboorte 
van Johannes. Bij elk verhaal ontdek je weer: God maakt een nieuw begin! 
Voor in de kerk zijn er speciale ‘kerstballen’ met plaatjes uit het verhaal, die 
we dan op zullen hangen.  
 
Op zondag 24 december vieren we in een gezinsdienst het kinderkerstfeest in 
de kerk. De dienst begint om 10.00 uur. De kinderen mogen voor in de kerk 
komen zitten op de bankjes die rondom de kribbe staan. Het belooft een mooi 
Kerstfeest te worden. Wij nodigen jong en oud van harte uit om deze dienst bij 

te wonen. 
Groetjes leiding kindernevendienst “De 

Goede Herder” 

 
Jeugdhonk “de Ontmoeting” 
Op de woensdagmiddag, één keer in de zes 
weken, zijn er activiteiten voor basisschool-
kinderen van groep 4 tot en met 7 in ons 
jeugdhonk “de Ontmoeting” (achter de pas-
torie). We beginnen de middag met een 



 

 

Bijbelverhaal en daarna wordt er druk geknutseld. Vaak is er nog tijd om even 
buiten te spelen en sluiten we af met wat te drinken en gebed. We hebben al 
veel leuke dingen geknutseld, zoals diertjes, bloemen, windmolentjes en kaar-
ten. Wil je ook mee doen!? Dit seizoen is het jeugdhonk weer open op de 
woensdagen 24 januari, 6 maart, 17 april, en 29 mei (steeds van 14.30 uur tot 
15.30 uur). 

 
Kerstviering 70+ 
Vrijdag 22 december gaan we  weer het jaarlijkse Kerstfeest vieren voor de 
mensen van 70 jaar en ouder in onze gemeente. Vanaf 11.00 uur bent u van 
harte welkom in dorpshuis De Hoge Hof. We zullen stilstaan bij de geboorte 
van Jezus, het Licht in de wereld dat we zo hard nodig hebben. Na de ont-

vangst met een kop koffie of thee en wat lekkers is er 
een korte liturgie, waarbij we naar het Kerstevangelie 
luisteren en met elkaar bekende Kerstliederen zingen. 
Daarna gebruiken we met elkaar een verzorgde brood-
maaltijd en heeft u volop gelegenheid elkaar te ont-
moeten en bij te praten.  Rond 13.30 uur hopen we de 
bijeenkomst af te ronden.  
Wij willen graag weten op hoeveel gasten we mogen 

rekenen, daarom verzoeken wij u door te geven of wij op uw komst mogen re-
kenen. U kunt u telefonisch of per email opgeven bij Roely de Waard, Wijen-
burgsestraat 2 te Echteld. Tel. 0344-641868/0651694555. Email:eedol@free-
ler.nl. Doe dat dan s.v.p. uiterlijk 16 december. 
Vervoer hoeft geen probleem te zijn. Mocht u niet zelf in staat zijn om naar 
het Dorpshuis te komen, geef dit dan ook even door aan Roely de Waard. U 
wordt dan thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. 
Wij hopen u allen op 22 december te mogen begroeten. 
De pastorale bezoekgroep: Marinus van den Berg, Bert de Kok, Arie Oppelaar, 
Gerrit Schouten, Wil Vermeulen, Roely de Waard. 

 
CandleTalk 
Ondertussen zijn we al weer halverwege met CandleTalk, onze catechese-
groep. We doen het een beetje anders dan in andere jaren. We starten al om 
18.00 uur maar eten dan eerst met elkaar. Daaromheen doen we het pro-
gramma tot ongeveer half acht. We zijn op 4 oktober gestart, dat was op die-
rendag. En ja, dan praat je over de schepping, over alles wat groeit en bloeit en 



 

 

over het klimaat dat verandert. Zo hebben we ook al eens 
gesproken over oorlog en vrede, over de dood en het le-
ven na de dood…. Thema’s die aansluiten bij het dagelijks 
leven van jongeren maar we praten er over vanuit een Bij-
bels perspectief.  
Met de oudere jongeren hebben we een gespreksgroep 
gevormd. We komen 1x per maand bij elkaar bij één van 
de jongeren thuis.       

Ds. Gerrit Schouten 

 
Vanaf de orgelbank 
Het is al weer ruim 4 jaar geleden dat ik voor het eerst de gemeentezang in 
onze mooie dorpskerk mocht begeleiden. Dat was even wennen voor u en 
voor mij. 
Maar.. het viel uiteindelijk reuze mee. Iedereen zong goed mee bij ‘de nieuwe 
organiste’.  
Het orgel speelde fijn, wat een prachtige klanken (al is het kleiner dan de or-
gels die ik gewend was), en wat een geweldige akoestiek in deze kerk! 
Alle mensen waren hartelijk (en nu nog 
steeds). 
Korte tijd later kwam corona.  
Helaas even geen gemeentezang en een lege 
kerk. Er kwamen online diensten (tegenwoor-
dig ook met beeld). Onze eigen predikant, ds. 
Gerrit Schouten, kwam toch preken, en en-
thousiaste zangers uit onze eigen kerk kwa-
men zingen, en ik … kon blijven spelen. 
Ik leerde de mensen beter kennen en ontdekte 
veel zangtalent. Enige tijd later ging de kerk 
weer ‘open’. 
Fijn voor ons allemaal. 
Elkaar weer ontmoeten, samen luisteren en 
zingen, daar geniet ik elke zondag weer van. 
Dankbaar ben ik voor de fijne contacten met onze predikant, de kosters, dege-
nen die de beamer bedienen, onze zangers, en alle andere mensen in de kerk. 
Zoals we inmiddels al wel hebben ontdekt, zijn er meerdere muzikale talenten 
in ons midden. 



 

 

Mensen die een instrument bespelen zoals trompet, piano, klarinet, fluit (en 
misschien nog meer). 
Daarom een vraag aan iedereen: 

Bespeel je een instrument?  Laat het me weten.... 
Zing je graag in een kleine of grotere groep? Laat het me weten... 
Heb je een lied wat je erg aanspreekt? Laat het me weten..( eventueel 
als meditatief moment of als uitleidend orgelspel). telefoon 06-
22300822. 

 
Tot slot:  Wij wensen ieder een Kerst vol vrede 

En een jaar zonder verdriet en tegenslag 
Mogen de dagen, weken, maanden, 
Gevuld zijn met liefde en een lach. 

Nelleke de Kok. 

 

Pastoraal team 
Als pastoraal bezoekers gaan we met enige regelmaat op bezoek bij alle 75 
plussers uit onze gemeente. In totaal ruim 60 adressen. Het zijn contactmo-
menten waarin gezellig bijgepraat wordt maar waarin ook ruimte is voor vra-

gen en verdieping.  
Soms is het fijn om eens een luisterend oor te heb-
ben buiten de kring van familie en vrienden. Om de 
vertrouwelijkheid te waarborgen doen pastoraal 
bezoekers een gelofte van geheimhouding bij de 
aanvang van hun werkzaamheden. Op dit moment 

zijn we met 4 pastoraal bezoekers. Daarnaast zijn er twee pastoraal ouder-
lingen, Arie Oppelaar en Bert de Kok. (en nog één openstaande vacature).  
Samen met de predikant vormen we het pastoraal team in onze gemeente. 
Maar helaas moeten we van twee pastoraal bezoekers afscheid nemen. Anna-
lette Leeuw-de Dreu gaat verhuizen. En Wil Vermeulen-Heij heeft aangegeven 
dat ze in januari, gezien haar leeftijd, wil stoppen. Daar hebben we natuurlijk 
alle begrip voor maar dat betekent dat u een aantal vertrouwde gezichten 
vanaf januari gaat missen. Annalette en Wil, heel hartelijk bedankt voor jullie 
inzet al die jaren.    
Met een groet van de leden van de bezoekgroep Annalette Leeuw, Roely de 
Waard. Marinus van den Berg, Wil Vermeulen, Bert de Kok, Arie Oppelaar en 
ds Gerrit Schouten. 



 

 

ZWO Commissie 
In het afgelopen najaar heeft de ZWO Commissie weer schoenendozen ingeza-
meld voor de Schoenendoosactie van Stichting Gain. In totaal zijn 40 gevulde 
schoenendozen bij elkaar gebracht. 
Verder zijn er opnieuw veel knikkerzakken gebreid en genaaid. Eén gemeente-
lid breidt al jaren elk jaar 100 zakken!! Alle zakken zijn, gevuld met knikkers, 
weggebracht met de schoenendozen en losse spullen. Verder is voor de ver-
zendkosten € 105 contant ingeleverd en € 95 is overgemaakt. Al met al weer 
een prachtig resultaat.  

De dozen worden uitgedeeld aan kinderen in Afrika, Oost-
Europa en in vluchtelingenkampen. 
Iedereen die heeft meegeholpen, hartelijk dank!  
 
Na de dienst op dankdag zijn er weer Fairtrade producten 
verkocht. De producten zijn te herkennen aan het groen-
blauwe logo. De producten zijn te koop bij de Wereldwin-
kel en bij veel supermarkten. De producenten van de Fair-

trade producten ontvangen een minimumprijs en kunnen zo voorzien in hun 
eigen onderhoud. 
Bij de verkoping wordt een kleine marge op de artikelen gezet. De opbrengst 
van de verkoping was € 93,78. Dit is door de diaconie aangevuld tot € 100 en is 
overgemaakt aan Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is een onderdeel 
van Kerk in Actie en zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situa-
ties. Bijvoorbeeld straatkinderen en werkende kinderen en voor het recht op 
onderwijs. 
Hartelijke groeten, 

Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar 

 

Van het BeamTeam 
Toen kerkdiensten tijdens de corona-pandemie niet fysiek bijgewoond konden 
worden is het uitzenden van kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl in een 
stroomversnelling gekomen. Zowel voor de Protestantse Gemeente Echteld als 
voor de aanbieders van programma’s voor uitzenden via een streamings-
dienst. 
Binnen een kort tijdsbestek werden mogelijkheden vergeleken, er werden ap-
paratuur en presentatie-software aangeschaft en er werd een team van vrij-
willigers, het BeamTeam, gevormd. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Wij, het oorspronkelijke team, zijn nog altijd actief en inmiddels meer bedre-
ven geraakt in het bedienen van de apparatuur. Tijd om te inventariseren en 
evalueren. Een nieuwe versie van de presentatie-software is beschikbaar geko-
men en vraagt tijd en oefening om dat eigen te maken en uit te testen. 
Als BeamTeam zorgen we ervoor dat diensten worden uitgezonden maar ook 
in de dienst in de kerk worden Bijbelteksten, liederen en afbeeldingen getoond 
op een groot scherm. Het geeft de dienst een extra dimensie door het gespro-
ken woord te ondersteunen met filmpjes en/of foto’s.  
 
Wij blijven in overleg met de kerkenraad over de wensen en mogelijkheden. 
Momenteel wordt er onder-
zocht en besloten hoe om te 
gaan met privacy-regels en 
wensen. Uitzenden is een be-
langrijk samenspel tussen de 
predikant en het BeamTeam. 
Als BeamTeam ontvangen we 
de liturgie en dan moet de 
dienst worden voorbereid. In 
een sjabloon worden de gege-
vens ingevoerd. Liederen en Bijbelteksten worden ingevoegd en camera-posi-
ties worden voorbereid.  
 
Het BeamTeam bestaat uit negen personen. Allen vrijwilligers. Een dienst 
draaien kost voorbereidingstijd en vanzelfsprekend moet een BeamTeam-er 
aanwezig zijn om de knoppen te bedienen in de dienst. Dit houdt in het geval 
van de Echteldse diensten in dat alleen de zondagse erediensten worden on-
dersteunt door het BeamTeam. Afscheidsdiensten en huwelijksdiensten wor-
den veelal niet ondersteund eenvoudigweg omdat daar geen BeamTeamers 
voor beschikbaar zijn.  
 
Wij kijken uit naar de diensten rondom het Kerstfeest. Feestelijke diensten. ’s 
Ochtends maar ook ’s avonds: koorzang, kinderkerstfeest. Noem maar op. Vol-
doende uitdagingen. Kijkt u mee of kijkt u terug. Want dat is mogelijk via kerk-
dienstgemist.nl. U kunt live meekijken, maar u kunt de diensten ook terugkij-
ken. Als u de kerk van Echteld opzoekt op de website www.kerkdienstge-
mist.nl wijst het zich vanzelf. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Tot slot nodigen wij u van harte uit om terug te koppelen wat u vindt van de 
uitzendingen. Bepaalde keuzes zijn gemaakt op basis van ervaringen in andere 
gemeenten en rekening houdend met privacy van de aanwezige kerkgangers. 
Wellicht heeft u zelf wensen of ideeën waarmee we de uitzendingen kunnen 
verbeteren. 

Bert, Frans, Gertjan, Henny, Jelle, Lindsey, Luc, Martijn en Stephan 

 
Kerstknutselen met wc rollen 
Benodigdheden: 
- lege wc rollen 
- verf of papier 
- eventueel wiebeloogjes, watten, takjes, glitters, wol of stickertjes 
 
Wc rollen kun je makkelijk omtoveren tot een kerstboom, kerstman, rendier of 
sneeuwpop. Beplak de wc rollen met papier of gebruik verf om de wc rollen 
naar kerstfiguren te veranderen. Wil je ze extra leuk maken? Gebruik dan wat-

jes voor de baard van de kerstman 
of maak het gewei van de rendie-
ren van echte takjes. Zo worden je 
kerstfiguren nog leuker. Hieronder 
zie je leuke voorbeelden staan.  
Heb je nog wc rollen over? Dan kun 
je van drie wc rollen nog een leuke 
kerstboom maken. Laat één van de 
wc rollen heel, deze gebruik je voor 
de onderste takken. 

Van de tweede rol knip je een klein stukje af, dat kleine 
stukje gebruik je later als top van de kerstboom. De vol-
gende rol knip je weer iets kleiner, het afgeknipte stuk 
daarvan gebruik je als stam. Beplak of verf alle rollen, op 
de stam na, groen en plak ze daarna aan elkaar. De stam 
maak je bruin en plak je aan de onderkant van de kerst-
boom. Is de kerstboom droog? Versier de boom dan met 
slingers, wol, pompoms, of andere stickertjes.  
Veel knutselplezier! 

 
 



 

 

MuffinMeeting 
Eén keer per maand komt de MuffinMeeting op zondagmorgen bij elkaar. De 

MuffinMeeting is voor jongeren die naar 
het voorgezet onderwijs gaan of studeren. 
We praten met elkaar over allerlei onder-
werpen en kijken wat de Bijbel erover zegt. 
Dit najaar zijn we gestart met een bananen-
feest, we spraken met elkaar over vriend-
schap en over de invloed van reclame op 
ons dagelijks leven. Er ontstaan boeiende 
gesprekken!  
Er wordt niet alleen gepraat. Er zijn zelfge-

bakken muffins, we doen spelletjes en houden van gezelligheid. Aan het einde 
van elk seizoen gaat de meesterbakker van het jaar met een echte trofee naar 
huis.  
We hebben een trouwe groep, maar er is altijd plaats voor meer jongeren. Jul-
lie zijn van harte welkom om te komen. In 2024 komen we van 10 tot 11 uur bij 
elkaar in het dorpshuis op de zondagen 14 januari, 10 maart en 14 april. 
Tot ziens! 
Hartelijke groeten, 

Tineke Schouten en Willy Oppelaar 

 
College van Kerkrentmeesters en de Commissie van Beheer 
2023 was een jaar waarin zichtbaar vooral 
binnen in het kerkgebouw zaken zijn aange-
pakt.  
*Het vervangen van de gordijnen was een 
grote klus. De oude stalen rails en ringen wa-
ren stroef en geoxideerd. De gordijnen hingen 
al jaren en waren aan vervanging toe. In de 
kerk hebben de gordijnen hoofdzakelijk de functie van zonwering. Als er geen 
dienst is zijn de gordijnen eigenlijk altijd gesloten. Ze beschermen de preek-
stoel, de fresco’s en het orgel tegen het zonlicht. En, zeker niet onbelangrijk, de 
gordijnen hebben een enigszins isolerende functie. De ruiten zijn enkel glas 
dus de gordijnen houden hoe dan ook tocht tegen. De nieuwe gordijnen han-
gen prachtig en openen en sluiten gaat “als een zonnetje”. De opbrengst van 
de Paascollecte is aan de nieuwe gordijnen besteed. 



 

 

*Voor de apparatuur van kerk-TV is een meubel geplaatst. Alles staat keurig 
weggewerkt achter een desk. Zie hiervoor ook elders in deze Hoeksteen bij 
BeamTeam. 
 
*Wat nu, min of meer onverwachts, onze aandacht vraagt is de luchtvoorzie-
ning van het orgel. Eind jaren 70 is het orgel gerestaureerd. Jaarlijks wordt het 
orgel gestemd en wordt klein onderhoud uitgevoerd. Kortgeleden weigerde 
het orgel op zondagochtend dienst. De orgelstemmer constateerde scheurtjes 
in het leer van de verbinding tussen het luchtkanaal en de blaasbalgen. De gor-
dijnen beschermen het leer weliswaar tegen direct zonlicht maar het leer is 
aan slijtage onderhevig en inmiddels is het tijd om e.e.a. te vervangen. Langer 
telkens kleine stukjes repareren voldoet niet langer. Omdat dit een kostbare 
aangelegenheid is, is ervoor gekozen de opbrengst van de Eindejaarscollecte 
hiervoor te bestemmen.  
 
Ons kerkgebouw is een Rijksmonument. Jaarlijks vindt er daarom een inspectie 
plaats door de St. Monumentenwacht Gelderland. In het Inspectierapport 
staan aandachtspunten vermeld in volgorde van urgentie. Voor het onderhoud 
is subsidie instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd en toegekend voor 
de periode 2023-2028. Aan de aanvraag ligt een meerjarenonderhoudsplan 
ten grondslag. Daarmee kunnen we de komende jaren aan de slag.  
 
We zien het jaar 2024 met vertrouwen tegemoet. Onderhoud van de gebou-
wen en de begraafplaats blijven aandacht vragen en wij blijven ons daarvoor 
inzetten. 

 



 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
➔ Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
 
Zondag 17 december Ds. Gerrit Schouten. Derde Adventszondag. 
Zondag 24 december 10.00 uur: Ds. Gerrit Schouten. Kinderkerstfeest.  
   22.00 uur: Ds. Gerrit Schouten. Kerstnachtdienst. 
Maandag 25 december Ds. Gerrit Schouten. 
Zondag 31 december Ds. M. Bil uit Dodewaard. Oudjaarsdienst. 
Zondag 7 januari Ds. Wya de Kam – Diepeveen uit Maurik.  

Inzameling voor Voedselbank Rivierenland  
en koffiedrinken. 

Zondag 14 januari Ds. Gerrit Schouten.  
Zondag 21 januari Ds. Gerrit Schouten. 
Zondag 28 januari Ds. Gerrit Schouten. Viering van het Heilig Avondmaal. 
Zondag 4 februari Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven.  

Inzameling voor Voedselbank Rivierenland en  
koffiedrinken. 

Zondag 11 februari Ds. Gerrit Schouten. Jongerendienst. 
Zondag 18 februari Ds. Gerrit Schouten.  

Eerste zondag in de Veertigdagentijd. 
Zondag 25 februari Ds. Gerrit Schouten.  

Tweede zondag in de Veertigdagentijd. 
Zondag 3 maart  Ds. Gerrit Schouten.  

Derde zondag in de Veertigdagentijd. Inzameling voor 
Voedselbank Rivierenland en koffiedrinken. 

Zondag 10 maart Ds. Gerrit Schouten.  
Vierde zondag in de Veertigdagentijd. 

Woensdag 13 maart 19.30 uur: Biduur voor gewas en arbeid. Ds. Gerrit  
Schouten. 

Zondag 17 maart Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.  
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd. 

Zondag 24 maart Ds. Gerrit Schouten. Palmzondag. 
Donderdag 28 maart 19.30 uur: Ds. Gerrit Schouten. Witte Donderdag.  

Viering van het Heilig Avondmaal.  
Vrijdag 29 maart 19.30 uur: Ds. Gerrit Schouten. Goede Vrijdag. 
Zaterdag 30 maart 19.30 uur: Ds. Gerrit Schouten. Stille Zaterdag. 
Zondag 31 maart Ds. Gerrit Schouten. Paasviering. 



 

 

Enkele namen en telefoonnummers binnen de 
Protestantse Gemeente Echteld. 

 
Predikant  Ds. G. Schouten   0344 – 641352  
Voorzitter Kerkenraad A. Oppelaar   0344 – 643271  
Scriba Kerkenraad G.H. Schimmel   06 – 29048280 
Voorzitter Diaconie J. Schuiling – van Doorn  0344 – 642342  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters  
   H. van Blitterswijk  0344 – 642231 
Contactpersoon voor de begraafplaats 
   J. Schuiling    0344 – 642342  
Kerkkoor  H.P. Budding – v. Wijk  0344 – 644343  
Verhuur Kerkgebouw F. Sterrenburg – Ruisch  0344 – 643617 
Ledenadministratie J. Brouwer – Baars   0344 – 642582  
Preekvoorziening M. Schimmel – Plomp  06 – 52331473  
Commissie ZWO W.S. Oppelaar – Weiman 0344 – 643271  
60+ Commissie  R. de Waard - Hoogakker 0344 – 641868  
Oppasdienst  L. Woldringh   06 – 41027825  
Het Beamteam  F.L.P. Brouwer   0344 – 642582  
Jeugdhonk ‘De Ontmoeting’ en Kindernevendienst ‘De Goede Herder’  
   W. Kerpentier – van Gessel 06 – 25208299  
Jeugdwerk  J. Weiman – Angelino  0344 – 605267  
Pastoraal medewerkers 
   R. de Waard – Hoogakker 0344 – 641868  
   M. E. van den Berg  0344 – 642473  
Organist  N.C. de Kok – Dost   06 – 22300822  
 
 
 

Wanneer de door u gezochte persoon er niet bij staat, 
kunt u contact opnemen met onze scriba, Gert Schimmel, 

(06 – 29048280 of schimmel.gert@gmail.com). 
Hij helpt u graag verder.

mailto:schimmel.gert@gmail.com


 

 

 

Kerstfeest is het feest van  

lichtjes 

Van gezellig samenzijn. 

Van muziek en sfeer en smullen 

Kip, kalkoen of kerstkonijn 

 

‘t Is het feest van kaartjes sturen 

Aan de mensen die je kent 

Om ze zo te laten weten 

Dat je ze niet vergeten bent. 

 

Kerstfeest is het feest van  

lief zijn 

Voor de mensen om je heen 

En als het kan ook voor de mensen 

Die gevlucht zijn, of alleen. 

 

Kerstfeest is nog zoveel dingen 

Pakjes, tripjes, noem maar op 

Maar als dat alleen maar Kerst is 

Dan is Kerst een grote strop. 

 

 

 

Kerst is meer dan al die dingen 

Die je om je heen kunt zien 

Kerst is Jezus leren kennen 

Voor de eerste keer misschien. 

 

’t Is het Feest dat God laat weten 

Dat Hij zielsveel van je houdt 

Dat Hij graag jouw hart wil vullen 

Dat nog leeg is en nog koud 

 

Kerstfeest is het feest van Jezus 

’t Kostbaarste cadeau van God 

’t Is het feest van echte liefde 

En dat feest kan niet kapot 

 

Als de boom straks is verdwenen 

En de lampjes gaan weer uit 

Dan gaat Kerst met Jezus verder 

’t Licht van God gaat nooit meer 

uit. 

 

Evelien Uittenbogaard. 

 

 


